
 

Deze maand bestuderen we fragmenten uit president Ikeda’s lezing ‘Generaal Steentijger’ 
uit de lezingenreeks ‘Leren van de geschriften van Nichiren Daishonin: De leerstellingen voor 
de overwinning’ 
 
Generaal Steentijger 
 
Ons geloof versterken en ons leven ontwikkelen - het grote pad van menselijke revolutie 
 
Meneer Toda leerde ons dat menselijke revolutie inhoudt dat we ons bewust worden van 
onze uiteindelijke missie in het leven en dat we een absolute overtuiging in geloof hebben. 
Hij legde ook uit dat menselijke revolutie inhoudt dat we ons leven veranderen van een 
levensstaat die wordt beheerst door de drie vergiften van hebzucht, woede en 
onwetendheid1 naar een levensstaat waarin de levensstaten van bodhisattva en 
boeddhaschap zich manifesteren. Dit is het proces waarbij we alle duivelse functies 
overwinnen en ons bewust worden van het grenzeloze potentieel dat inherent is in ons leven 
en dit naar buiten brengt. Het is het ontwikkelen van een sterk zelf. Daarom kunnen wij, die 
dagelijks onze menselijke revolutie uitdagen, altijd de kracht in onszelf oproepen waarmee 
we elke impasse doorbreken. (...) Laten we in deze aflevering het geschrift ‘Generaal 
Steentijger’ van de Daishonin bestuderen om meer te leren over de essentie van het soort 
geloof waarmee we onze menselijke revolutie kunnen realiseren. 
 
Een leerling die zijn leermeester tijdens persoonlijke tegenslagen steunt      
                  
De brief ‘Generaal Steentijger’ werd op 22 oktober 1278 geschreven en door de Daishonin, 
die op de berg Minobu verbleef, naar Shijo Kingo in Kamakura gestuurd. Ik wil graag twee 
punten met betrekking tot de achtergrond van deze brief bevestigen.  
Ten eerste waren er sinds het voorgaande jaar (1277) wijdverspreide epidemieën en een 
langdurige droogte geweest, die hadden geleid tot een drastisch tekort aan voedsel. 
Bovendien leed de Daishonin zelf sinds het einde van dat jaar aan een slechte gezondheid. 
(...) Ten tweede was er ook een dramatische verandering in de omstandigheden van Shijo 
Kingo. In 1277 was Shijo Kingo verstrikt geraakt in een complot van Ryokan van de Gokuraku-
ji-tempel en anderen naar aanleiding van het Kuwagayatsu-debat.2 Hierbij hadden enkele 
van zijn mede-samoerai in een poging om hem bij zijn leenheer in een kwaad daglicht te 
stellen, valse beschuldigingen tegen hem geuit. Heer Ema geloofde deze beschuldigingen en 
was woedend, waardoor Kingo werd bedreigd met het ergste lot dat een samoerai kon 
overkomen: het verlies van zijn status als vazal. Maar op advies van de Daishonin bleef Shijo 

 
1 De drie vergiften - hebzucht, woede en onwetendheid: De belangrijke kwaadaardige krachten die in het leven 

aanwezig zijn en die de oorzaak van menselijk lijden zijn. In Nagarjuna’s Verhandeling over de Grote Perfectie van 
Wijsheid worden de drie vergiften gezien als de bron van alle illusies en aardse verlangens. Ze worden ‘vergiften’ 
genoemd omdat ze het leven van mensen bezoedelen en hen ervan weerhouden hun hart en geest op het goede te 
richten. 
2 Debat van Kuwagayatsu: Een debat dat in 1277 plaatsvond in Kuwagayatsu, Kamakura, tussen Sammi-bo, een leerling 

van de Daishonin, en een priester genaamd Ryuzo-bo, die onder de bescherming van Ryokan van de Gokuraku-ji-tempel 
stond. Ryuzo-bo werd door Sammi-bo volledig verslagen. Shijo Kingo woonde het debat slechts als toeschouwer bij en 
sprak geen woord. Toch werd er tegen heer Ema valselijk beweerd dat Shijo Kingo met een aantal medestanders met 
getrokken wapens het debat was binnengedrongen en de bijeenkomst had verstoord. 
 



 

Kingo heer Ema trouw dienen, met als resultaat dat heer Ema niet alleen zijn oprechtheid 
erkende, maar hem zelfs drie nieuwe landgoederen schonk.3 Tegelijkertijd wakkerde deze 
blijk van waardering van heer Ema de jaloezie van Shijo Kingo’s rivalen aan, waardoor hij in 
nog groter gevaar verkeerde dan voorheen. 
Tegen deze achtergrond stuurde Shijo Kingo een brief en giften vanuit Kamakura naar de 
Daishonin op de berg Minobu. (...) De brief ‘Generaal Steentijger’ is een antwoord op de 
oprechte brief van Shijo Kingo. (...) 
 
Ik ben niet zo gezond als anderen en bovendien woon ik in dit afgelegen bergwoud. Vooral 
dit jaar was extra moeilijk door wijdverspreide epidemieën en een hongersnood in de lente 
en de zomer, die erger werd in de herfst en de winter. Mijn ziekte werd ook weer erger, 
maar je gaf me diverse medicijnen en een gewatteerde mantel. Dankzij jouw 
geneesmiddelen ging ik voortdurend vooruit; ik ben nu hersteld en voel me een stuk beter 
dan voorheen. Zowel in ‘De verhandeling over de stadia van yoga-beoefening’ van 
bodhisattva Maitreya als in ‘De verhandeling over de Grote perfectie van wijsheid’ van 
bodhisattva Nagarjuna staat dat, wanneer iemands ziekte veroorzaakt wordt door 
onveranderlijk karma, zelfs een voortreffelijk medicijn verandert in vergif, maar dat als 
iemand in de Lotus Soetra gelooft, vergif zal veranderen in medicijn. 
Hoewel ik maar een onwaardig persoon ben, verspreid ik de Lotus Soetra; vandaar dat 
hemelduivels met elkaar hebben gewedijverd om me voedsel te onthouden. Omdat ik dit 
begrijp beklaag ik me er niet over, maar ik denk dat ik het deze keer alleen heb overleefd 
omdat Boeddha Shakyamuni om mij te helpen bezit van je lichaam nam. (GND-1, 133) 
 
(...) In de Daishonins eigen zware strijd voor kosenrufu - waarbij hij tweeënhalf jaar onder 
barre omstandigheden in ballingschap op het eiland Sado leefde en vervolgens op de berg 
Minobu verbleef - was de gezondheid van de Daishonin ongetwijfeld ernstig aangetast. (...) 
Terwijl hij als een gewoon mens worstelt met ziekte, blijft de Daishonin zich met al zijn kracht 
inzetten om zijn leerlingen aan te moedigen. Met zijn eigen voorbeeld van herstel van ziekte 
laat hij de grote heilzame kracht van geloof in de Mystieke Wet zien, waarmee we “vergif in 
medicijn kunnen omzetten”4 en zo zelfs ons leven kunnen verlengen, wat als ‘onveranderlijk 
karma’ werd beschouwd.5 (...)   

Kosenrufu is een strijd tussen de krachten van de Boeddha en de duivelse functies die het 
universum doordringen. Geloof in de Mystieke Wet stelt ons in staat om de duivels van 

 
3 De Daishonin schrijft: “Je zegt dat je nieuwe landgoederen een gebied dat drie keer zo groot is als Tono’oka [in de 

provincie Shinano] beslaan. Er is hier nu een man uit de provincie Sado die dat gebied goed kent. Hij vertelt mij dat van 
de drie dorpen het dorp Ikada het beste is. Hoewel het weinig akkers en rijstvelden telt, zijn de opbrengsten onmetelijk. 
Twee percelen leveren ieder jaarlijks een oogst op ter waarde van een miljoen munten aan belasting; een ander perceel 
driehonderdduizend munten. Dat, zegt hij, zijn hun opbrengsten.” (WND-1, 945) 
4 Vergif omzetten in medicijn: Het beginsel dat aardse verlangens en lijden in voorspoed en verlichting door de kracht 
van de Mystieke Wet kunnen worden omgezet. Deze uitdrukking komt voor in een passage uit Nagarjuna’s Verhandeling 
over de Grote Volmaakte Wijsheid, waarin wordt gesproken over “een groot arts die vergif in medicijn kan omzetten”. 
Deze uitdrukking wordt vaak aangehaald om duidelijk te maken dat elk probleem of lijden uiteindelijk kan worden 
omgezet in het grootste geluk en de diepste vervulling in het leven. 
5 Onveranderlijke karma: Ook wel vaststaand karma. Het tegenovergestelde van veranderlijk karma. Karma dat 

onvermijdelijk een vast of bepaald resultaat voortbrengt, of dit nu positief of negatief is. Onveranderlijk karma kan ook 
worden opgevat als karma waarvan de gevolgen op een vast moment in het leven zullen verschijnen. Men geloofde dat 
de levensduur van een persoon als vergelding voor karma vaststond. 
 



 

ziekte en dood te overwinnen. Daarom beschrijft de Daishonin de medische zorg die hij 
kreeg van Shijo Kingo - die handelde om de beoefenaar van de Lotus Soetra te beschermen 
- als het werk van Boeddha Shakyamuni, en verduidelijkt hij het principe om zonder falen 
alle hindernissen en negatieve functies te overwinnen. (...) 
 
Genoeg daarover. Ik was uiterst bezorgd over je laatste terugreis en ben dan ook erg blij te 
horen dat je veilig in Kamakura bent aangekomen. Mijn bezorgdheid was zo groot, dat ik bij 
iedereen die vanuit Kamakura hier aankwam navraag naar je heb gedaan. (...) Vanaf nu moet 
je me niet meer persoonlijk komen opzoeken, tenzij het absoluut noodzakelijk is. 
Als je me iets dringends te vertellen hebt, stuur dan een boodschapper. Ik heb me over je 
laatste reis echt ernstige zorgen gemaakt. Een vijand zal proberen je alertheid op gevaar 
zodanig te beïnvloeden dat hij je kan aanvallen. Als je toch op reis moet, bezuinig dan niet 
op de kosten van een paard. Zorg dat je een goed paard hebt. Neem je beste mannen mee 
om je bij een onverhoedse aanval te verdedigen en berijd een paard dat jou moeiteloos in 
je wapenuitrusting kan dragen. (GND-1, 133) 
 
Waakzaamheid is de sleutel tot de overwinning 
 
(...) Als leden van de SGI hebben jullie allemaal een nobele missie voor kosenrufu. Neem 
geen risico’s als het om veiligheid gaat, maar blijf altijd alert op de kleinste voortekenen van 
gevaar of ongelukken. Breng elke activiteit veilig en succesvol tot een einde. Maar als iemand 
toch een ongeluk krijgt, moedig hem of haar dan warm aan. (...)  
Mijn vrouw en ik chanten altijd met een oprecht hart voor de veiligheid en het geluk van al 
onze leden. Ieder van jullie is een kostbare leerling van de Boeddha, dus herinner elkaar 
eraan om voorzichtig te zijn en spreek de gelofte uit om duivelse invloeden buiten de deur 
te houden. (...) 
  
In het achtste deel van ‘Diepe concentratie en inzicht’ en in het achtste deel van ‘De 
verklarende aantekeningen bij “Diepe concentratie en inzicht”’ staat: “Hoe sterker iemands 
geloof, des te groter de bescherming van de goden.” Dit betekent dat de bescherming van 
de goden afhangt van de kracht van iemands geloof. De Lotus Soetra is een geweldig zwaard, 
maar hoe krachtig het is hangt af van wie het hanteert. (GND-1, 134) 
 
De hemelgoden zullen de beoefenaars van de Lotus Soetra die in het Laatste Tijdperk van 
de Wet in de soetra geloven en haar verspreiden, zeker beschermen. De boeddha’s en 
bodhisattva’s zullen zulke mensen prijzen, en de goden van de zon en de maan zullen hun 
pad voor en achter hen verlichten. 
Maar we activeren deze beschermende functies van het universum met ons eigen geloof. 
De verwezenlijking van onze gebeden hangt van onze volledige inzet en oprechte 
vastberadenheid af. Dit is inderdaad de les in de woorden van de grote leraar Miao-lo: “Hoe 
sterker iemands geloof, des te groter de bescherming van de goden.” (GND-1, 134) Sterk 
geloof - sterke vastberadenheid - is de sleutel tot overwinning. De kracht die vrijkomt door 
het machtige zwaard van de Lotus Soetra hangt af van het geloof van degene die het 
hanteert. (...) De ’schatten van het hart’ zijn iets dat we langzaam in de loop van de tijd 
opbouwen. Onze constante dagelijkse inspanningen om ons leven te verfijnen en ons geloof 



 

en onze vastberadenheid te versterken, zijn de manier waarop we een onwankelbare 
levensstaat kunnen opbouwen waarin we “onszelf ontspannen kunnen vermaken” (vgl. 
LSOC16, 272 [LS16, 230]). 
Geloof zit in onze voortdurende menselijke revolutie. Het doel van de boeddhistische 
beoefening is om ons volledige menselijke potentieel naar buiten te brengen. Daarom 
moedigde de Daishonin zijn geliefde leerling Shijo Kingo aan om zijn leven als een wijs mens 
en als een voorbeeld voor andere beoefenaars te leiden. Daarnaast gaf hij hem de raad om 
de problemen die hij in zijn leven tegenkwam met zijn boeddhistische beoefening te 
overwinnen. (…) 
  
“Waar het om gaat, is het hart” 
 
Zoals de Daishonin leert: “Waar het om gaat, is het hart.” Het is geen overdrijving om te 
zeggen dat winnen of verliezen in het leven afhangt van de vraag of iemands hart - iemands 
vastberadenheid - sterk en standvastig is.  
Wat mensen met een sterke vastberadenheid betreft, ik heb een dialoog gevoerd met 
Aurelio Peccei (1908–1984), mede-oprichter en eerste voorzitter van de wereldwijde 
denktank de Club van Rome. (...) Dr. Peccei was een held van het Italiaanse antifascistische 
verzet. In februari 1944 werd hij gearresteerd door de fascistische militie en zat hij bijna een 
jaar in de gevangenis. (...) 
Dr. Peccei schreef: “Misschien komt het door de ervaringen [van gevangenschap] uit die 
periode dat ik overtuigd raakte dat er in de mens een grote kracht voor het goede schuilt.”6 
Zijn inzicht sluit nauw aan bij de boeddhistische leer. Die onwankelbare “sterke 
vastberadenheid” komt pas naar buiten wanneer we direct geconfronteerd worden met 
moeilijkheden. Zoals het gezegde luidt: “Tegenslag maakt een mens wijs.” 
In zijn laatste jaren kwam Dr. Peccei ook tot de conclusie dat menselijke revolutie van 
essentieel belang is. Hij verklaarde: “Van nu af aan hangt alles af van het gedrag en de 
beslissingen [van de moderne mens]; zijzelf zullen, bewust of onbewust, hun individuele en 
collectieve lot bepalen, en zelfs het lot van hun soort.”7 En hij zei ook: “Ik heb vertrouwen in 
de mens - en ik geloof in menselijke revolutie.”8 
 
Wie van degenen die deze soetra verspreiden in het Laatste Tijdperk van de Wet is te 
vergelijken met Shariputra, Mahakashyapa, Waarnemer van Wereldgeluiden, Prachtig 
Geluid, Manjushri en Medicijnkoning? Mensen van de twee voertuigen [zoals Shariputra] 
hadden alle illusies van gedachten en verlangens vernietigd en zich zodoende uit de zes 
paden bevrijd. Bodhisattva’s [zoals Waarnemer van Wereldgeluiden] hadden eenenveertig 
van de tweeënveertig stadia van onwetendheid uitgewist en waren als de maan in de 
veertiende nacht voordat ze vol is. Toch weigerde Boeddha Shakyamuni de taak van de 
verspreiding aan een van deze mensen toe te vertrouwen, maar gaf deze aan de 
Bodhisattva’s van de Aarde. Deze bodhisattva’s zijn dus degenen die hun besluit grondig 
hadden versterkt. 

 
6 Aurelio Peccei, The Human Quality (De menselijke kwaliteit) (Oxford: Pergamon Press, 1977), 8. 
7 Idem, 129. 
8 Idem, 205. 



 

De machtige krijger generaal Li Kuang, wiens moeder door een wilde tijger was verslonden, 
schoot een pijl af op de steen die hij voor de tijger aanzag. De pijl doorboorde de steen tot 
aan zijn veren toe. Toen hij echter besefte dat het maar een steen was, lukte het hem niet 
de steen nog een keer te doorboren. Nadien stond hij bekend als Generaal Steentijger. Dit 
verhaal is op jou van toepassing. Hoewel vijanden voor je op de loer liggen, heeft je 
vastberaden geloof in de Lotus Soetra grote gevaren voorkomen nog voor ze konden 
ontstaan. In dit besef moet je je geloof meer dan ooit versterken. Het is onmogelijk om alles 
wat ik wil zeggen in één brief op te schrijven. 
Met diep respect, Nichiren 
(GND-1, 133–134) 
 
 
Bodhisattva’s van de Aarde zijn herkenbaar aan hun diep ontwikkelde vastberadenheid 

 

In deze passage vraagt de Daishonin zich af aan wie de verspreiding van de Lotus Soetra in 
het Laatste Tijdperk van de Wet is toevertrouwd.  

Shariputra en Mahakashyapa zijn directe leerlingen van Shakyamuni en vertegenwoordigers 

van de beoefenaars van de twee voertuigen. Bodhisattva’s als bodhisattva Waarnemer van 

Wereldgeluiden, bodhisattva Schitterend Geluid, bodhisattva Manjushri en bodhisattva 

Medicijnkoning waren aanwezig bij de verkondiging van de Lotus Soetra. Zowel de leerlingen 

van de Boeddha als deze bodhisattva’s hebben indrukwekkende verdiensten. Toch 

vertrouwde Shakyamuni deze moeilijke taak van het verspreiden van de Lotus Soetra in het 

Laatste Tijdperk van de Wet niet aan hen, maar aan de Bodhisattva’s van de Aarde toe. De 

Daishonin beschrijft de Bodhisattva’s van de Aarde als “zij die hun vastberadenheid volledig 

hebben gesmeed” (GND-1, 134). Zoals de Lotus Soetra leert, zijn bij het verspreiden van de 

soetra in het Laatste Tijdperk van de Wet vervolgingen en moeilijkheden onvermijdelijk: 

“Omdat haat en jaloezie tegen deze soetra zelfs bestaan wanneer de Tathagata in de wereld 

is, hoeveel meer zal dit dan niet het geval zijn na zijn heengaan?” (LSOC10, 203 [LS10, 164]) 

De Daishonin citeerde deze passage vaak en paste haar op zijn eigen leven toe. Welke 

eigenschap hebben we nodig om deze uiterst moeilijke taak te kunnen vervullen? Een diep 

ontwikkelde vastberadenheid. 

Het oorspronkelijke woord ’smeden’ betekent metaal herhaaldelijk verhitten en bewerken 

tot het sterker wordt. In een andere brief aan Shijo Kingo, ter illustratie van dit punt, schrijft 

de Daishonin: “Ongehard ijzer smelt snel in een laaiend vuur. (...) Maar een zwaard 

weerstaat een tijdlang de hitte, zelfs als het aan een groot vuur wordt blootgesteld, omdat 

het goed gesmeed is.” (WND-1, 839) 

 

 

 



 

Diepe vastberadenheid maakt het onmogelijke mogelijk 
 
Aan het einde van deze brief moedigt Nichiren Daishonin Shijo Kingo, die lid was van de 
krijgersklasse in Kamakura, aan door een anekdote te vertellen over hoe de oude Chinese 
generaal Li Kuang de naam ‘Generaal Steentijger’ kreeg. (...)  
Met deze beroemde anekdote wilde de Daishonin Shijo Kingo duidelijk maken hoe belangrijk 
het is om zich te baseren op een sterk, onverwoestbaar geloof, en dat dit geloof er zeker toe 
zal leiden dat de beschermende functies van het universum hem beschermen. De Daishonin 
moedigt Kingo aan: “Hoewel vijanden voor je op de loer liggen, heeft je vastberaden geloof 
in de Lotus Soetra grote gevaren voorkomen nog voor ze konden ontstaan. In dit besef moet 
je je geloof [in de Gohonzon] meer dan ooit versterken.” (GND-1, 134) (...) 
Hij schreef ook de volgende woorden, die een eeuwige richtlijn zijn voor iedereen die zijn 
leer beoefent: “Pas de strategie van de Lotus Soetra toe vóór iedere andere.” (GND-1, 
147)(...)  
Onze moedige inzet als leden van de SGI om van de 21e eeuw een eeuw van overwinning 
van de mensen en een eeuw van menselijke revolutie te maken, wordt nu steeds 
belangrijker. 
 In deze corrupte en getroebleerde wereld, die wordt verteerd door de drie vergiften, 
moeten we moedig, wijs en compassievol handelen, en het machtige zwaard van geloof in 
de Mystieke Wet hanteren. Laten we vooruitgaan met het onverschrokken vertrouwen en 
de trots van Bodhisattva’s van de Aarde, en de instelling van menselijke revolutie stevig in 
ons leven verankeren. 
 
 
 


